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Open zijn over geven 
 

Het spreken over het persoonlijke inkomen en geld is in onze cultuur niet zo 

gepast. We houden dat liever voor ons zelf. Bovendien wordt het nog 

moeilijker als het over vrijgevigheid gaat. Hoeveel geef je als christen aan God 

en zijn Koninkrijk. Hoe is je inbreng in de gemeente waar je lid van bent. Daar 

delen we al helemaal niet veel over. En ook wel begrijpelijk. Laat uw linkerhand 

niet weten wat uw rechterhand doet, is een bekende uitspraak. Zolang we dit 

doen uit bescheidenheid en vrijgevigheid zonder daarvoor geëerd te willen 

worden, is dit een goed principe. Maar het gebrek aan openheid kan in 

bepaalde gevallen ook te maken hebben met een gebrek aan kennis over hoe 

God denkt over rijkdom, over geven en over investeren in Zijn koninkrijk. In de 

bijbel wordt namelijk heel open en veelvuldig over het omgaan met geld 

gesproken.  

Het open zijn over geldzaken is, zoals gezegd, voor een deel cultuurbepaald. In 

sommige landen, zoals de Verenigde Staten, is het juist niet vreemd om over 

dit soort zaken te praten. Amerikanen zijn vrijgevig, maar zijn er ook heel open 

over. Wanneer we een Amerikaan ontmoeten en er een gesprek ontstaat, is al 

heel gauw de vraag: “Waar komen jullie vandaan?” En dan: “Wat voor werk 

doe je?” En ten slotte: “Hoeveel verdien je daarmee?”. Veel Amerikaanse 

christenen zijn gewend om meer dan 20 % van hun inkomen aan goede doelen 

te geven. Door de beperkte rol van de overheid is de mededeelzaamheid in hun 

land vaak veel beter ontwikkeld dan hier in Nederland. Maar, als het cultuur is, 

dan kunnen we er niet veel aan veranderen, zou je zeggen. Nou, zo ligt het niet 

helemaal. Uit welke cultuur we ook komen, we zullen altijd ons gedrag en 

gewoonten moeten spiegelen aan Gods Woord, de bijbel. Soms zijn er in 

culturen geaccepteerde zonden of nalatigheden geslopen, die niet van God zijn, 

maar eerder vanuit de natuur van de mens voortkomen! Als geestelijke 

mensen dienen we deze te onderkennen en te durven benoemen. Onze 

Nederlandse cultuur is trouwens wel een cultuur waarin vrijgevigheid een 

deugd is. Nederland staat er zelfs om bekend vrijgevig te zijn. Dat is mooi om te 

mogen vaststellen. Maar in Nederland is het ook redelijk ‘not done’ om te 

praten over geld, inkomen en giften. Belangrijk is echter wat de bijbel er over 

zegt en ons dat eigen te maken in ons persoonlijke leven. 
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Rijkdom en vrijgevigheid 
 

In het Oude Testament 
 
In het Oude Testament lezen we van Abraham en Salomo die heel rijk waren. 

Aartsvader Jakob werd zeer rijk doordat God hem zegende toen hij werkte voor 

zijn oom Laban. Nergens lezen we dat God dit afkeurt. Eerder het 

tegenovergestelde, God belooft aan Israël welvaart en voorspoed, als zij zich 

houdt aan zijn wetten. In Deuteronomium houdt God aan Israël voor: zegen of 

vloek1. Het gaat daarbij grotendeels over zegen en vloek op het materiële vlak. 

God belooft om het volk te zegenen met rijkdom als het zich houdt aan de wet. 

Eigenlijk komt naar voren dat God juist zegen en voorspoed wenst voor zijn 

volk. 

In het boek Spreuken spreekt de bijbel over het vereren van God met onze 

rijkdom. Daarmee erkent een mens zijn ondergeschikte positie ten opzichte van 

God. De mens is degene die God eert en niet andersom. En waarmee eert de 

mens God? Onder andere met zijn rijkdom.  

Spreuken 3: 9-10 

Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan 

zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van 

nieuwe wijn. 

Eigenlijk gebeurt dit al vanaf de schepping. Vanaf de zondeval zien we dat Abel 

en Kaïn een offer tot God brengen. Abel kiest hierbij het beste van zijn kudde 

en brengt een offer als erkenning van God. Hij eerde God hiermee. God 

accepteert het offer van Abel en wekt daarmee de afgunst van Kaïn op. Met als 

gevolg dat hij zijn broer vermoordt. In één van de eerste geschiedenissen van 

de bijbel is het thema (terug)geven aan God al aan de orde, door het principe 

van het offer. Ook komt meteen naar voren dat je naast een oprechte wijze van 

offeren er ook op een verkeerde, halfslachtige of onzuivere manier geofferd 

kan worden. En dat dit feitelijk grote gevolgen heeft gehad.  

 
1 Deuteronomium 28:1 e.v. 
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Abraham introduceert als eerste het geven van de tienden aan God. Zijn 

kleinzoon Jakob bevestigt dit als een tienden-verbond van de aartsvaders met 

God, als hij later aan God belooft van alle inkomsten stipt de tienden te geven. 

Blijkbaar was het offeren van de tienden een belangrijk gebruik.  

Genesis 28:22 

Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. 

En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven. 

Uiteindelijk laat God het gebod van de tienden (en de eerstelingen) opnemen 

in de wetten voor het volk Israël. Het wordt een inzetting voor Israël ten 

behoeve van de bekostiging van de godsdienst, van de priesters die dienden en 

later van de tempel. De gehele dienst van offers, van aanbidding, van het 

kennen van God werd bekostigd vanuit de tienden en de eerstelingen. De 

aangestelde werkers, de levieten, ontvingen hun inkomen ervan. ‘Laat er spijze 

zijn in mijn huis’ zegt God. God spreekt Israël zelfs aan op diefstal omdat ze 

nalatig zijn in het geven van de tienden maar ondertussen wel volop gebruik 

maken van de tempeldienst. 

Maleachi 3: 8-11 

Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan 

beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! U bent door de vloek getroffen, 

omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het 

voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt 

de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal 

openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. 

Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de 

aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder 

vrucht zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten. 

 

 

Uit deze geschiedenissen blijkt dat God het belangrijk vindt dat we met de 

juiste intenties en van de juiste kwaliteit aan Hem geven. Een offer van een ziek 

of onvolkomen dier, wordt door God eigenlijk als een belediging ervaren. En 

het niet zorgen voor voldoende middelen voor de tempeldienst als diefstal. 

Denk je maar eens in dat je een cadeau dat je ontvangt en het is duidelijk dat er 

geen zorg aan is besteed. Of het is een cadeau dat echt onder de maat is. Ook 
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bij onszelf komt dat al over als een gebrek aan respect. God wil als 

liefhebbende God wel gerespecteerd en erkend worden als God. Anders kun je 

beter geen offer brengen. Dat is de heersende boodschap in het Oude 

Testament. In het Oude testament is het volk onderworpen aan die wet. Er 

worden daarbij wel verschillende principes blootgelegd die betrekking hebben 

op hoe wij kunnen en mogen ‘offeren’ aan God.  

 

In het Nieuwe Testament 
 
Ook in het Nieuwe Testament neemt het omgaan met geld een belangrijke 

plaats in. In de vier Evangeliën wordt door Jezus zelfs heel vaak over geld 

gesproken. Een heel groot deel van de gelijkenissen die Jezus vertelt, gaan over 

geld. Denk maar aan de gelijkenis over de rijke dwaas2, de gelijkenis over de 

talenten, het verhaal over de rijke jongeling3 en het spreken van Jezus over het 

dienen van de Mammon in relatie tot geldzuchtig zijn.4 We lezen over Judas die 

zich ergert aan het gebruiken van zoveel dure olie. Met de waarde ervan zou 

zoveel goeds gedaan kunnen worden. We lezen van Zacheüs, die geld van de 

mensen afperste vanwege zijn hebzucht. Door Jezus te aanvaarden in zijn leven 

bekeert hij zich hiervan en herstelt zijn handelen door het meervoudige terug 

te geven. 

In Handelingen gaat het over geld in relatie tot geestelijke zegen, als Petrus de 

verlamde bij de poort geneest.5 Hier komt naar voren dat aardse rijkdom niet 

het belangrijkste zijn in Gods Koninkrijk, maar juist de geestelijke rijkdom en 

gaven, die tot betere zaken leiden. Zoals genezing, redding en bevrijding van 

satans macht. Zoals het ontvangen van de Heilige Geest en de gaven. Maar 

niettemin, de gemeente van Jezus Christus heeft wel aardse middelen nodig 

om te functioneren. We zien dat waar de geestelijke zegen groot is, de 

vrijgevigheid aan de gemeente ook toeneemt. We zien vaak dat als er 

geestelijke zegeningen zijn, er ook meer dankbaarheid is.  

We ontdekken in de bijbel dat rijkdom en hebzucht belangrijke thema´s zijn in 

de prediking van Jezus en de apostelen. De Here Jezus neemt het op voor de 

armen. De rijkdom van enkelen en de armoede van de massa was in zijn tijd 

 
2 Lukas 12:13 e.v. 
3 Mattheüs 19:16 e.v. 
4 Mattheüs 6:19 e.v. 
5 Handelingen 3 
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een dagelijkse realiteit. Er waren geen sociale voorzieningen die de armsten 

van de samenleving opvingen. Daarom was de vrijgevigheid aan de minder 

bedeelden een grote deugd. En ook wordt in het Nieuwe Testament de 

hartgesteldheid waarmee we geven sterk benadrukt. Zoals bij Ananias en 

Safira, die geld komen brengen aan de voeten van de discipelen, maar er over 

liegen. Dit gedeelte gaat in essentie over het liegen, maar ook over wat er 

blijkbaar in het hart van Ananias en Safira was met betrekking tot geld. De 

aanwezigheid van de Heilige Geest was zo tastbaar dat deze zonde niet 

getolereerd werd. Het is opvallend dat de zwaarste directe reactie van God op 

de zonde in het Nieuwe Testament juist met geld en geven heeft te maken.  

Simon, de tovenaar uit Samaria, dacht dat hij de Heilige Geest voor geld kon 

kopen. Een voorbeeld van hoe mensen denken dat met geld alles te bereiken 

valt. Hoe vaak kopen mensen liefde niet af. Hoe vaak worden ze door rijkdom 

in slaap gesust? Maar liefde, gezondheid en redding zijn niet te koop voor geld. 

Simons hart was niet oprecht en zijn motieven waren niet zuiver toen hij geld 

aanbood voor de vervulling met de Heilige Geest. Hij ging uit van wat blijkbaar 

de gewoonte was in zijn wereld van occultisme en toverij. Namelijk dat je 

moest betalen om bepaalde krachten te verwerven. Zo is het niet met het 

evangelie van verlossing. Dat is uit genade en dat ontvangen we gratis. Petrus 

doorziet de motieven van Simon en bestraft hem ernstig. Even lijkt het erop dat 

de geschiedenis van Ananias en Safira zich gaat herhalen. Maar Simon erkent 

zijn fout en toont berouw en vraagt om gebed en herstel. Daarin komt Petrus 

hem tegemoet. Hierin kunnen we de genade van God weer herkennen. 

In de brieven van Paulus wordt ook veel over inkomen, giften en 

mededeelzaamheid gesproken. Paulus legt er de nadruk op dat hij zelf geen 

geld van anderen vraagt, maar dat hij in zijn eigen inkomen voorziet. Hij 

waarschuwt zelfs voor rondreizende predikers en profeten die geld of 

onderhoud vragen voor hun diensten. Maar Paulus is ook degene die zorgt dat 

er een grote gift voor de gemeente in Jeruzalem bijeen wordt gebracht door de 

gemeenten in Klein-Azië. Daarbij gaat het ook over de hartgesteldheid 

waarmee moet worden gegeven. Vooraf dient iets apart gelegd te worden en 

niet achteraf. Dat wil zeggen, niet van het restant wat overblijft, maar als een 

bewuste investering in de gemeente te Jeruzalem. Paulus merkt daarbij op dat 

“..de Here de blijmoedige gever liefheeft..” 
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2 Korinthe 9:6-15 

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zaait, zal ook 

zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet 

met tegenzin of uit dwang,  want God heeft een blijmoedige gever lief. En God 

is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer 

u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals 

geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn 

gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge 

ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten 

van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot 

alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt. 

Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen 

aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God, want 

door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de 

onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, 

en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u 

verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over 

u. Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! 

 

Op zich is het niet echt vreemd dat er over rijkdom, bezit en geld wordt 

gesproken in de bijbel. Geld is een ruilmiddel waar we dagelijks mee te maken 

hebben. Maar juist het verkrijgen van bezit heeft met de hartgesteldheid van 

de mens te maken. Rijkdom en bezit heeft allerlei raakvlakken met het hart. 

Afgunst, hebzucht, gierigheid, zorgen over het levensonderhoud, angst voor de 

toekomst, angst om je rijkdom te verliezen, voortdurend streven naar meer, 

enzovoort. Allemaal zaken die rechtstreeks met je hart hebben te maken en tot 

uiting komen in ons gedrag. Juist uit ons gedrag blijkt immers hoe onze 

hartgesteldheid is ten opzichte van God en de medemens?  

 

Universele principes 

God heeft in zijn Woord principes gegeven waarin we mogen wandelen. Het 

zijn levensprincipes. Geestelijke principes. Ze strekken tot zegen. Dit moeten 

we goed begrijpen. De hele scheppingsorde is gebouwd op Gods principes. De 
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basisprincipes van het leven geeft Hij al mee aan Adam en Eva. Daarmee wil Hij 

ons leren om te wandelen zoals Hij het wil, tot welzijn van onszelf, maar ook 

van onze medemens. De wet van Mozes is slechts een uitvloeisel en een 

afspiegeling van deze levensprincipes. In de wet zit een element van dwang, 

discipline, orde en mogelijke straf. Paulus noemt de wet een tuchtmeester. De 

wet was dus een middel om onder dwang Gods principes als het ware in het 

DNA van het volk Israël te planten. De wet was goed, niets op aan te merken. 

Het grote probleem was echter dat er straf stond op overtreding. Uiteindelijk 

zou blijken dat niemand volmaakt de wet kon houden. Dat niemand gered kan 

worden door de wet. Maar dan komt Jezus en Hij brengt ons weer terug bij 

naar de geest van de wet. Hij leert ons de principes die achter de wet schuilen. 

Hij maakt van ons door zijn volbrachte werk geestelijke mensen die begrijpen 

hoe deze principes werken. Geestelijke mensen hebben het juiste 

beoordelingsvermogen. Zij leven uit de scheppingsorde vanuit de vrijheid en 

levensprincipes zoals God het bedoeld heeft. Met betrekking tot bezit en geven 

heeft daarom God ook zijn principes gegeven. En dan komen we uit bij het 

principe van de tienden, van de eerstelingen en het principe van geven als 

geestelijk kind van God dat wedergeboren is door de Geest. 
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Principe van de tienden 
 

Wat zijn tienden? 

Tienden geven betekent het geven van één tiende deel van je inkomen aan 

Gods Koninkrijk. We kunnen ons afvragen of tienden wel bijbels zijn. Nu, bijbels 

zijn ze zeker. Dat hebben we in de tekstgedeelten hiervoor gezien. Echter, de 

tienden als gebod komen vrijwel alleen voor in het Oude Testament. Daarna 

spreekt Jezus nog wel een aantal keren over de tienden. Hij spreekt over het 

geven van de tienden dat door de Farizeeën geleerd werd. De Here Jezus 

keurde dit niet af, Hij moedigt het zelfs aan. Hij wijst echter steeds op de geest 

van de wet en niet op de letter.  

Lucas 11:42 

Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van 

alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze 

dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. 

Paulus spreekt indirect over de tienden als hij het heeft over het nieuwe 

verbond in Christus. We zijn als nieuwgeboren christenen niet meer gebonden 

aan de wet van Mozes maar aan de wet van Christus. Dat is de wet van vrijheid. 

We zijn kinderen van een nieuw verbond. Dat is het verbond met de geestelijke 

mens, dat in Zijn bloed tot stand is gekomen. Maar daar waar volledige vrijheid 

is maant de Here Jezus zelf de mensen die Hem volgen om méér te doen dan 

de Farizeeën. Er is méér nodig dan alleen maar onder de dwang van de wet 

tienden te geven als onderdeel van alle wetten van Mozes. Dat is geen echte 

godsdienst. Dat is dwang of plicht, vaak zonder een veranderd hart. Nee, de 

Here wil dat we hem aanbidden in ‘geest en in waarheid’6. Hier zit een 

belangrijk principe in verborgen. Waar eerst dwang en plicht van toepassing 

was, is nu ineens de vrijheid in Christus van toepassing. De geestelijke mens is 

van een hogere orde dan de natuurlijke mens. Hij is levend gemaakt in Christus, 

een nieuwe schepping, opnieuw geboren naar de Geest. Dat betekent dat wij 

als nieuwe mens zelf mogen beoordelen hoe wij God willen eren met onze 

bezittingen. Maar betekent dit dat we minder moeten gaan geven omdat we 

 
6 Johannes 4, De Samaritaanse vrouw bij de put 
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nu vrij in Christus zijn? Dat zou eigenlijk niet het gevolg van onze vrijheid 

mogen zijn. Paulus waarschuwt hier tegen:  

Galaten 5:13 

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, allen niet tot die vrijheid die 

aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 

Juist onze vrijheid vraagt om een volwassen houding. Een houding die méér 

verantwoording neemt dan toen we als slaven of onmondigen onder de wet 

getuchtigd werden, zoals Paulus het zegt. Dit vraagt om een toelichting aan de 

hand van het volgende voorbeeld: 

Als we kleine kinderen hebben, gelden er allerlei regels voor deze kinderen. 

Deze regels zijn er ter bescherming. Als we een balkon met een hek in ons huis 

hebben, dan is dat een gevaarlijke plek voor kleine kinderen. Dan geldt de regel 

“Spelen op het balkon is niet toegestaan….”. waarom? Omdat het zou kunnen 

dat het kind in zijn onwetendheid over de balustrade klimt en een paar 

verdiepingen omlaag valt. Het is ter bescherming. Maar er zit ook een dwang in 

en zelfs een straf bij ongehoorzaamheid. Maar hoe vreemd zou deze regel zijn 

voor het kind nu het volwassen is geworden? Stel het kind is inmiddels een 

zoon van 20 jaar geworden en staat even leunend op de balustrade op het 

balkon van het ouderlijk huis? En moeder komt verontwaardigd boven om te 

vertellen dat er een regel geldt, namelijk: “niet op het balkon komen..”. Hoe 

vreemd zou dat zijn?  

Zodra we geestelijke mensen geworden zijn, wedergeboren door de Heilige 

Geest, kennen we de geest van de wet en niet meer alleen de letter van de 

wet. De zoon weet inmiddels waarom hij niet op het balkon mocht spelen toen 

hij klein was. Hij weet inmiddels dat hij niet moet proberen over de balustrade 

te klimmen. Hij is volwassen geworden. Sommige regels gelden niet meer. 

Sommige regels houdt hij nu uit zichzelf, omdat hij de kwalijke gevolgen van 

overtreding voor hemzelf ziet. Sommige principes die hij onder de dwang van 

de opvoeding heeft geleerd van zijn ouders, hanteert hij nu moeiteloos.  

Dát is het beeld van het leven naar de Geest ten opzichte van het leven naar de 

wet. Wij snappen door het ontvangen van de Geest veel beter welke principes 

God hanteert en in alle vrijheid en volwassenheid hanteren wij die, zonder 

dwang. Maar wij gebruiken onze vrijheid niet om er egoïstisch van te profiteren 

en minder te doen dan de Farizeeën. Dat zou toch zonde zijn? 
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We kunnen daarom onderscheid maken tussen de tienden onder de wet van 

Mozes en het principe van geven aan Gods Koninkrijk onder de wet van 

Christus. Maar het principe dat vrijwillig gehanteerd wordt kan niet leiden tot 

hebzucht of zuinigheid, alleen maar omdat het vrijwillig is. Als geestelijke 

mensen gaan we anders met de wet om, maar wel zodanig dat we juist méér 

en overvloedig willen doen uit liefde en dankbaarheid dan wat de Farizeeën 

deden uit plicht en eerbejag.  
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Abraham en de tienden 

 

Abraham is een sterk voorbeeld van iemand die rijk was, maar de principes van 

het geven kende. We zien dit op een prachtige manier naar voren komen in de 

geschiedenis met Melchizedek in Genesis 14. 

Abraham en zijn neef Lot waren vanwege de groeiende kuddes opgesplitst en 

hadden ieder hun eigen gebied gekozen. Abraham liet Lot als eerste het 

mooiste gebied kiezen. Op zich al een prachtig voorbeeld van geven door 

Abraham. Lot is in de vallei van Sodom gaan wonen waar het groen en 

vruchtbaar was. Op een gegeven moment is Sodom aangevallen door 

vijandelijke legerbendes en alle inwoners met hun bezittingen zijn weggevoerd. 

Ook Lot en zijn familie. Lots enige hoop is zijn neef Abraham. Abraham brengt  

een groep gewapende mannen op de been en gaat de vijand achterna. Hij 

verslaat de vijand en bevrijdt Lot, de koning van Sodom en alle anderen. Hij 

brengt hen met hun bezittingen weer terug naar Sodom. 

Onderweg komt Abraham Melchizedek tegen die hem voorziet van brood en 

wijn. Melchizedek is de koning van Salem (Jeruzalem) en wordt priester van de 

allerhoogste genoemd. Abraham beseft meteen dat dit een ontmoeting is van 

bijzondere, geestelijke aard. Met een bijzonder en aanzienlijk man. Hij geeft 

Melchizedek, de koning-priester van de vrede (Salem) van alles de tienden. 

Melchizedek was inderdaad bijzonder. De bijbel zegt dat zijn herkomst niet 

bekend was. Vele uitleggers betogen dat hij de Here Jezus zelf was, of op z’n 

minst een typebeeld van Hem. 

 

Genesis 14:18-20 

En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester 

van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door 

God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de 

Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! 

En Abram gaf hem van alles een tiende deel. 

De koning van Sodom wil uit dankbaarheid alle bezittingen en al het vee aan 

Abraham schenken. Maar Abraham wil niets hebben! Abraham had kunnen 

denken: “Ik heb mijn tienden gegeven aan Melchizedek, nu wil God mij vast 
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zegenen met alle bezittingen van Sodom.” Maar nee, hij denkt anders. Hij wil 

niet dat er gezegd kan worden dat de koning van Sodom hem rijk heeft 

gemaakt, maar hij verwacht dit door de belofte van God! 

Vers 21-24 

De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de 

bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij 

de HEERE, God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van 

draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u 

niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt. Verre daarvan!  

 

Abraham geeft zijn tienden en verwacht de zegen van God en niet van de 

goddeloze koning van Sodom. Hij zegent de mensen van Sodom door ze hun 

bezittingen weer terug te geven. Dit is wat mensen doen die het van God 

verwachten! Dat dit God zeer welgevallig is blijkt wel uit hoe God hier op 

reageert. Let maar eens goed op de eerstvolgende tekst na deze geschiedenis: 

 

Genesis 15:1 

Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees 

niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. 

 

Nu God deze geestelijke houding van Abraham heeft gezien belooft Hij hem 

overvloedig te zegenen. Abraham paste het principe van de tienden toe in zijn 

ontmoeting met Melchizedek. Maar daar bovenop weigert hij de ongeheiligde 

beloning van de koning van Sodom. Het was méér dan de tienden wat Abraham 

gaf. Later was hij zelfs bereid om zijn eigen zoon te offeren. Abraham wist wat 

geven was.  Wat kunnen we hieruit leren? 

Ten eerste dit. Wij zijn geestelijke kinderen van Abraham. God wil ons allemaal 

een geestelijke houding van geven aanleren. We moeten niet rijk willen 

worden van goddeloze koningen. Dat betekent dat we ons vertrouwen niet in 

de bank stellen, niet in loterijen en niet in ons geld. Dat we geen oneerlijke 

verdiensten willen verkrijgen. Bijvoorbeeld geen zwart geld willen verdienen.  

Ten tweede leren we dat er al een principe van het geven van tienden bestond, 

lang vóór dat de wet van Mozes er kwam. Namelijk het principe dat we uit 
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eerbetoon aan Jezus, de Koning-Priester van de Vrede, onze tienden mogen 

geven. 

Ten derde dat God deze houding wil zegenen omdat het getuigt van een 

afhankelijkheid en vertrouwen op hem. Die zegen gaat uit boven alle wereldse 

rijkdom van welke wereldse koning dan ook.  

Ten vierde. Die zegen bestaat er, niet in de minste plaats, in dat we in de 

geestelijke wereld vrijgezet worden van de macht van de god van het geld, de 

Mammon! 
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Geven in het gezin 
 

Het is een goede zaak om onze kinderen al op vroege leeftijd een houding van 

geven aan te leren. Dit begint al bij het kind te leren om zijn speelgoed te delen 

met andere kinderen. Dit zit er van nature niet in. Het moet hen geleerd 

worden. Als de kinderen groter zijn kunnen we ze bewust maken van de 

collecte die zondags wordt gedaan. Door te zorgen dat onze kinderen trouw 

wat in de collectezak kunnen doen. En zodra onze kinderen zelf gaan verdienen 

kunnen we ze attenderen op het geven van hun tienden aan de gemeente. Het 

is belangrijk dat wij onze kinderen hier vroeg in betrekken. Een andere manier 

om onze kinderen een gevende houding te leren is bijvoorbeeld door één keer 

per maand met je kinderen te gaan zitten en samen te bepalen welke giften er 

worden gegeven die maand.  

Zo zijn er vele manieren om vanuit geloofsopvoeding deze houding te leren, 

zodat onze kinderen dit later vanuit hun zelf gaan doen. Ook op het gebied van 

gastvrijheid, delen en mededeelzaamheid, het helpen van anderen is het 

voorbeeld dat wij als ouders vanuit onze daden geven, essentieel voor onze 

kinderen.  Het is een goede zaak om ons af te vragen hoeveel tijd en aandacht 

wij daadwerkelijk binnen het gezin aan deze onderwerpen besteden. Vooral als 

onze kinderen nog jong zijn. 
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Tips en antwoorden 
 

De vraag kan boven komen: “Hoe kunnen we onszelf disciplineren en ons een 

geestelijke houding van ruimhartig geven eigen maken”? Daarom geven we 

hier een aantal praktische handvaten die ons helpen om meer van ons geld en 

bezit los te komen. En een meer geestelijke houding laten ontwikkelen. 

Praktische tips 

1. Zie het als een prachtige uitdaging die een nieuwe kijk op de wereld geeft. 

Ga het avontuur met God aan met betrekking tot het principe van de 

tienden. Begin dit in gebed te brengen en ga in het geloof de tienden geven 

aan de gemeente. Hiermee disciplineer je jezelf en ontwikkel je een 

‘geefhouding’ als een solide basis voor je levenshouding op gebied van 

bezit. 

 

2. Als je je tienden gaat geven , doe dit dan als eerbetoon aan God en niet van 

je zelf of met tegenzin. Anders is het geen blijmoedig offer meer. 

 

3. Beoefen het geven naast het geven je tienden. Leg eens bewust geld opzij 

en bid ervoor aan wie je dit kan geven. 

 

4. Ook een goede oefening is dat als je iets uitleent aan iemand, het later niet 

terug te vragen of te eisen. Of, als iemand iets vraagt aan je, dat je zelfs 

meer geeft dan gevraagd. Of trakteer gewoon eens wat vaker een ander. 

Je zult merken dat als je deze dingen beoefent, er zaken in je hart meer in lijn 

komen met Gods principes over geven en bezit. God zal op Zijn beurt dan ook 

waken over je bezittingen en je zegenen.  

 

Vragen en antwoorden 

1. Tienden is toch iets van Israël en niet voor de nieuwtestamentische 

gemeente? 

Zeker is het geven van de tienden verankerd in de wet van Mozes en in de 

maatschappij van het oudtestamentische Israël. Maar uit het voorgaande, de 
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geschiedenis van Abraham en Melchizedek, vóór dat er ook maar een wet van 

Mozes was, werd het principe van de tienden al geïntroduceerd. Zoals van 

Abraham al gezegd wordt dat hij gerechtvaardigd was door het geloof zonder 

de wet, zo mogen wij ook zonder de wet gerechtvaardigd zijn in Christus Jezus.  

Net zo mogen wij door het geloof onze bijdrage leveren. 

 

2. Moet ik tienden geven van mijn bruto of netto inkomen? 

Allereerst gaat het niet om moeten maar mogen. Het gaat om het hanteren van 

een principe en niet van een wet. Wij mogen vrijwillig en met blijdschap en 

liefde geven aan de gemeente en anderen. In de tijd van het Oude Testament 

zat de maatschappij iets anders in elkaar dan de onze. Omdat de tienden onder 

andere bij het volk Israël ook het karakter van een belasting had ten behoeve 

van de tempel en de priesterdienst. Toch kunnen dezelfde principes 

gehanteerd worden. Uiteindelijk gaat het erom dat we in de principes van God 

een uitdaging mogen zien waardoor zegen, voorspoed en bescherming over 

onze financiën wordt vrijgezet. Het is dus geen moeten maar een 

geloofsavontuur dat we met God aangaan. 

 

3. Moet ik de tienden alleen aan de gemeente geven? Of mag ik zelf bepalen 

waar mijn tienden naar toe gaan? 

Dit is een belangrijke vraag. In de bijbel is duidelijk dat de tienden gegeven 

worden als eerbetoon aan God. We zien dat in de geschiedenis van Abraham 

met Melchizedek. Maar bij het volk Israël kreeg het meer het karakter van het 

geven aan Gods vertegenwoordiging op aarde, de tempel en de tempeldienst. 

God zelf woonde in de tempel en het volk moest zorgdragen dat er voldoende 

middelen waren in de tempel.  

Tegenwoordig is de vertegenwoordiging van God op aarde de gemeente van 

Jezus Christus. Via de gemeente wil God deze wereld zegenen. Laten we zorgen 

dat er voldoende middelen in de gemeente zijn om een waardige 

vertegenwoordiging van God op aarde te kunnen zijn. Dit betekent voldoende 

middelen in de gemeente voor onze medewerkers, onze sprekers, de kinder- 

en jeugdgroepen en onze zendelingen. Hoe vaak is het niet behelpen in de 

gemeente omdat we alles met vrijwilligers moeten doen, er geen mensen en 

geen tijd beschikbaar zijn om alle nood te lenigen? 
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Maleachi 3:10 

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is.  

Trevor Chandler, een bekende Australische bijbelleraar leert dat de 

voorraadschuur waar alle eerstelingen en tienden werden gebracht, het beeld 

is van de gemeente. De gemeente is onze voorraadschuur, waar we naar toe 

kunnen gaan om gevoed te worden, waar we liefde en ook raadgeving 

ontvangen, waar we in tijden van nood vertroost worden.  

 

4. Wat is het verschil tussen tienden en offers? 

De tienden werden gegeven als eerbetoon aan God en aan Zijn 

vertegenwoordiging op aarde. Daarnaast brengen we offers en geven we 

liefdesgaven aan goede doelen. We kunnen wel een eigen bestemming geven 

aan onze offers maar over de bestemming van de tienden beslist een ander. Er 

zijn veel christenen die zeggen: “ja, ik geef ook mijn tienden , ik heb 

zendingsvrienden en ik geef hun wat geld. En aan hulporganisaties. En ik ben 

ook heel erg geïnteresseerd in een christelijk televisieprogramma en ik geef 

ook aan hen wat geld. En tenslotte geef ik ook nog iets aan de gemeente.” Dat 

is niet de essentie van tienden geven.  

 

5. Wat is het verschil tussen tienden en eerstelingen? 

Het Hebreeuwse woord voor eerstelingen is "reshit," een woord voor "eerste 

dingen" of "begin." Het woord wordt vaak gebruikt in het Oude Testament om 

te verwijzen naar het begin (Genesis 1:1; 10:10), eerstgeborene (Genesis 49:3) 

of rang (nummers 24:20). De eerstelingen waren oorspronkelijk het gedeelte 

van de allereerste begin van wat men ontving, vaak de oogst of de 

eerstgeborenen van de kudde. 

Het woord voor tiende, "maaser," kan verwijzen naar een tiende die wordt 

gegeven aan de Heer (Genesis 14:20), maar verwijst heel vaak ook naar een 

gedeelte van de bron van inkomsten van het individu. Het doel van de tienden 

in Israël was om betaling voor de Levitische priesters (Numeri 18:21). Levi, de 

stam die afstand van enig recht op het land had gedaan en in ruil daarvoor de 

tienden ontvingen voor hun levensonderhoud en voor de tempeldienst.  

Eerstelingen en tienden hebben dezelfde functie en in de bijbel wordt er ook 

vaak het zelfde mee bedoeld. Bij de eerstelingen geldt een belangrijk principe:  
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De eerstelingen (10 %) werden aan God gegeven en daarmee werd de rest 

(90%) geheiligd en gezegend. God ontvangt een deel waarin de rest wat 

overblijft wordt geheiligd. Dit komt prachtig tot uiting in Gods heilsplan. 

Christus is eersteling. Doordat Hij zichzelf gaf aan het kruis als eersteling, werd 

de rest, Zijn gemeente, geheiligd in Hem. De Here Jezus wordt dan ook letterlijk 

de Eersteling genoemd, waarin wij als gemeente geheiligd zijn. En wij worden 

zelfs eerstelingen genoemd in wie de gehele wereld is geheiligd.  

Jakobus 1:18 

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de 

waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden 

zijn. 

Het principe van de tienden en eerstelingen kan op allerlei situaties worden 

toegepast. Het is een principe waar het eerste en het beste van de opbrengst, 

van het inkomen, van de vrucht van ons werk wordt toegewijd aan God als 

eerbetoon aan Hem. Daarin lag ook het verschil tussen het offer van Abel en 

Kaïn. Abel offerde met de hartsgesteldheid het beste te willen geven aan God. 

In de verwachting dat God hem naar Zijn belofte zou zegenen. En Kaïn deed dat 

helaas niet. 
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