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1. Voorwoord 
 
 
“Laten we het maar niet over de doop hebben, want daar komen we toch niet uit ...” 
 
In gesprekken met serieuze christenen hoor je vaak deze woorden.  En inderdaad, op het 
gebied van de doop gaan heel wat meningen rond. De doop hoort christenen te verenigen, 
maar in de praktijk leiden verschillende meningen over de doop vaak tot verdeling. Maar is 
dat nodig? Is de Bijbel dan onduidelijk op dat punt? Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk 
spreekt over de doop en dat je hierover niet in het onzekere hoeft te verkeren. Sterker nog, 
de bijbel nodigt je nadrukkelijk uit om je te laten dopen, en laat een prachtig nieuw begin 
zien. De bijbel ziet de doop niet als een symbool, maar als een concrete handeling met 
geestelijke impact.  
 
Deze brochure wordt uitgegeven door de Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. “Morgenster”. 
Het doel is gemeenteleden te ondersteunen in het ontwikkelen van een bijbelse visie op het 
onderwerp van de doop. Ook is de brochure geschikt voor bezoekers die zich willen 
verdiepen in de leer en zienswijze van de pinkstergemeente in het algemeen en de manier 
waarop dit geleerd en beleefd wordt in de Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. “Morgenster”. 
Nadrukkelijk willen wij stellen dat deze brochure geen uitputtende, theologische verhandeling 
bevat, maar veeleer een praktische uitleg vanuit een eenvoudig verstaan en beleven van wat 
de bijbel zegt. Dit wil echter beslist niet zeggen dat wij geen degelijk onderzoek hebben 
verricht bij het tot stand komen van deze brochure. Wij geloven dat de vorm van een 
brochure bijdraagt aan de duidelijkheid over onze geloofsbeleving, aan wederzijds begrip en 
respect tussen christenen en aan het wegnemen van mogelijke misverstanden. 
 
In deze brochure worden bijbelteksten genoemd. Indien niets anders is vermeld is gebruik 
gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 (NBV). 
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2. Inleiding: Hoezo dopen? 
 
 
Waarom moet ik me laten dopen? Welke meerwaarde heeft dit? Ik geloof toch? Allemaal 
vragen die gesteld worden, als de doop ter sprake komt. 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar de bijbel. De bijbel leert 
dat we door geloof behouden worden wanneer we Jezus aannemen. 
In onze wereld wordt geloven vaak losgetrokken van de dagelijks praktijk van het leven. 
Geloof kun je belijden, maar wat zie je ervan in het dagelijks leven? 
Geloven kan in onze tijd iets betekenen van: verstandelijk beamen wat de bijbel zegt, geloof 
belijden, of getuigenis geven. In de bijbel betekent geloven echter veel meer. Geloven is niet 
alleen verstandelijk, maar is een houding van overgave. Jezus daadwerkelijk gaan volgen 
met en in je hele leven. 
 
Om dat aspect van het geloven, namelijk de doorwerking van het beleefde vertrouwen in 
Jezus en de overgave aan de Here Jezus te laten doorwerken en zichtbaar te maken in ons 
leven, geeft de bijbel ons handreikingen. De doop is de eerste opdracht die hoort bij het 
geloof, en de Bijbel vertelt ons hoe belangrijk de doop is. In de doop wordt het geloof en de 
wedergeboorte zichtbaar, en dat is zo belangrijk, dat de Bijbelschrijvers ons er steeds op 
wijzen dat we in de doop worden gered, en dat in de doop het nieuwe leven tot ons komt. De 
doop is het omvattende beeld van wat de Here Jezus in ons leven heeft gedaan. De Bijbel 
geeft daarom elke gelovige de opdracht om gedoopt te worden. 
 

Hand. 22:16 “Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, 
terwijl je Zijn naam aanroept."  
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3. De doop is onderdeel van de wedergeboorte 
 
 
In het gesprek met Nicodemus zegt Jezus dat niemand het koninkrijk van God kan 
binnengaan, tenzij hij of zij opnieuw wordt geboren. 
 

Joh. 3:3, 5 en 6 
3 Jezus zei: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het 
koninkrijk van God zien.' …  5 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, Ik verzeker u: 
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en 
geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is 
geestelijk. 

 
Elk mens moet opnieuw geboren worden (wedergeboorte) uit water (doop in water) en geest 
(vervulling met de Heilige Geest), om deel uit te maken van het koninkrijk van God. 
 
Petrus zegt precies hoe dit werkt op de eerste Pinksterdag, als antwoord op de vraag van de 
mannen van Jeruzalem hoe ze gered kunnen worden: 
 

Hand. 2:37-39 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus 
en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Keer 
u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om 
vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 
want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg 
zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' 

 
Elke wedergeboorte bestaat uit drie stappen: bekering, doop in water en vervulling met de 
Heilige Geest. Dit alles door het geloof (vertrouwen) op het volbrachte werk van de Here 
Jezus Christus. 
 
Wedergeboorte betekent dat we opnieuw zijn geboren in Jezus Christus, en dat wij leven in 
hoop op eeuwig leven, dat nu al is begonnen. 
 

1 Pe. 3:3-5 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods 
kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte 
erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd 
zeker geopenbaard zal worden. 
 
Tit. 3:4-7 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, 
openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, 
maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en 
de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze 
redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als 
rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we 
hopen. 

 
Maar is iemand pas behouden als hij of zij gedoopt is? De vraag achter deze vraag is 
wanneer en waardoor ben je gered? Het korte antwoord is: door het vernieuwende werk van 
de Heilige Geest, wat in ons werkt door het geloof in de Here Jezus. Door niets anders. Wij 
kunnen daar niets aan bij dragen. We kunnen ons behoud echter wel tegenhouden, of de 
uitwerking daarvan vertragen, bijvoorbeeld door ongehoorzaamheid, of verharding van ons 
hart. 
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De doop is een zichtbaar en noodzakelijk teken van de wedergeboorte. Om dit in perspectief 
te plaatsen zou je de wedergeboorte kunnen vergelijken met het voltooien van een studie. 
Hier heb je een onderscheid tussen het bericht dat je bent geslaagd en het verkrijgen van je 
diploma. Je kunt de eerste stap, het bericht krijgen dat je bent geslaagd, vergelijken met de 
aanvaarding van het geloof in de Here Jezus Christus, hiermee wordt aangegeven dat je 
toegang hebt tot die jou het nieuwe leven aanbiedt. Hiermee staat de weg naar God open 
voor je en krijg je recht op het nieuwe leven en de mogelijkheid een kind van God te zijn. 
 

Joh. 1:12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te worden. 

 
Dit is echter alleen kenbaar tussen jou en God. Deze stap moet echter ook zichtbaar 
gemaakt worden. Daarom is de tweede stap, de verkrijging van je diploma, te vergelijken met 
de doop. Net zoals je met je diploma iedereen kunt laten zien dat je de studie hebt voltooid, 
maakt de doop jouw geloof zichtbaar op aarde en in de hemelse gewesten. De doop is 
zichtbaar maken van wat tussen jou en de Here Jezus heeft plaats gevonden, en de 
handeling van de doop bekrachtigt dat geloof. In de theologie noemen we dat een 
zogenaamde “akte van proclamatie” of “verkondigingshandeling”1: een officiële plechtige 
bekendmaking, waar krachtige werking aan wordt ontleend. Hierdoor kunnen de 
bijbelschrijvers ook aangeven dat je in de doop wordt gered, je in de doop met de Here 
Jezus wordt bekleed, en in de doop je zonden worden afgewassen2. Beiden zijn dus 
belangrijk en aan elkaar verbonden, geloof en doop. 
 

Mc. 16:15-16 En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder 
schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, 
maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 

 
Misschien vraag je je wel af: ‘Maar ik weet dat ik een kind van God ben, en ik ervaar 
al de vervulling met de Heilige Geest. Moet ik dan nog gedoopt worden?’ Het antwoord is op 
deze vraag is: Ja. Ook iemand die in het proces van wedergeboorte is, moet daar volledig 
door heen. De vraag zou niet moeten zijn wanneer je aan de minimale eisen van God 
voldoet, maar hoe je God in alles kunt volgen. Als je de studie hebt voltooid, wil je niet alleen 
een mededeling dat je de studie hebt behaald, maar wil je ook je diploma ontvangen. 
 
In Handelingen 10 worden de Romeinse hoofdman Cornelius en zijn gezin vervuld met de 
Heilige Geest. Dit is voor Petrus geen reden om hen niet meer te hoeven dopen, maar juist 
een aanmoediging om hen wel te laten dopen. 
 

Hand. 10:47-48 Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze 
net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?' En hij gaf opdracht hen te dopen in 
de naam van Jezus Christus.  

 
1 2020. Traichel, Johannes. Die christliche Taufe: Eine freikirchliche Perspektive zur Bedeutung, 
Voraussetzing und Durchfuhrung der Taufe. Blz.144, 157. 
2 Bijvoorbeeld 1 Petrus 3:21, Galaten 3:26-27, Handelingen 22:16. 
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4. In de doop worden je zonden afgewassen 
 
 
De bijbel leert dat in de doop onze zonden worden afgewassen. Dit is de eerste betekenis 
van dopen in het algemeen. Ook andere dopen, zoals de proselietendoop (de doop van een 
heiden die zich bij het Joods volk wilde voegen) en de doop van Johannes de doper hadden 
deze betekenis. Deze betekenis blijft ook bij de doop in de Here Jezus Christus bestaan. 
 
In Handelingen 22 vers zegt Ananias tegen Paulus dat hij zich moet laten dopen en zijn 
zonden moet alten afwassen: ‘Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden 
wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.’ 
 
Overige teksten die hierover spreken zijn: 
 

1 Pe. 3:21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u 
nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God 
om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus 
Christus, 
 
Heb. 10:21-22 We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; 
laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart 
gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water 
is gewassen. 

 
De doop is een bekrachtiging van het werk van de Here Jezus. Door zijn offer maakt hij ons 
schoon van elke zonde.  
 

1 Joh. 1:7b en het bloed van Jezus, zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. 
 
De Bijbel spreekt over zowel bloed als water als middel tot reinigen. In Leviticus 14 worden 
reinigingsvoorschriften gegeven voor huidvraat: 
 

Lev. 14:7-8 en met dat bloed moet hij degene die na zijn huidvraat moet worden 
gereinigd zevenmaal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel 
moet hij vrijlaten in het open veld. Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, 
moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij 
weer rein. 

 
Hier lezen we dat het bloed reinigt. Vervolgens komt daar de handeling van de wassing met 
water bij. De wassing met water is de bevestiging van het reinigende werk van het bloed, 
maar tegelijkertijd ook reinigend door de handeling in zichzelf. De voorschriften in het Oude 
Testament zijn een voorafbeelding van het werk van de Here Jezus. Zo mag je als antwoord 
op het reinigende werk door het bloed van de Here Jezus, je laten dopen waarbij (wordt 
bevestigd dat) je zonden worden afgewassen. 
 
Wat een genade. De zonde is zo hardnekkig en kan zo aankleven. Je kan je zo zondig 
voelen als je aan je verleden denkt. Maar het bloed van de Here Jezus is sterker dan elke 
zonde, het wast volledig schoon. Je mag weten dat je door de wedergeboorte schoon bent, 
je zonden zijn weggewassen, dat je zonder gewetenswroeging toegang hebt tot Gods 
genade. Wat een prachtige betekenis van de doop is dit. 
 

Jes. 1:18 Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze 
rood als purper, ze worden wit als wol. 
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5. In de doop wordt de macht van de zonde verbroken 
 
 
De doop in Jezus Christus gaat echter verder dan alleen het afwassen van zonde. Ook de 
macht van de zonden wordt in de doop verbroken. 
 

Rom 6:3,6,7,10-12: 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn 
gedoopt in zijn dood? 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd 
is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer 
slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 10 Hij is 
gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, 
leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus 
Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke 
bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 

 
Je bent in de doop vrij van de macht van de zonde, dat is het recht van de zonde om over 
ons te heersen. Dat is een enerzijds feit, maar ook een opdracht, we moeten de zonde ook 
niet meer laten heersen over ons leven. 
 
In de praktijk zien we dat bij (of in de aanloop naar) de doop vaak bevrijding plaats vindt van 
verslavingen, of bindingen. De doop fungeert dan echt als een nieuw begin- of ijkpunt in je 
leven. Je moet je leven dan soms ook opnieuw leren inrichten. Als je overweegt je te laten 
dopen, is het raadzaam om na te gaan welke zondige patronen spelen in je leven waar je 
moeilijk tegen kunt strijden, en dit te delen, zodat kan worden gebeden voor bevrijding. Laat 
dit echter je doop niet in weg zitten. Laat geen aanklacht toe in datgene waar tegen je (soms 
met veel moeite) strijdt. We mogen leren om vrij te zijn. 
 

Rom. 8:33-34 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie 
zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en 
aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 
 
Gal. 4:4-8 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw 
en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat 
wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de 
Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept. U bent nu geen slaven meer, u 
bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. 
Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden 
zijn. 
 
Gal. 5:13a Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. 

 
Soms is dit punt ook een struikelblok om te komen tot de doop. Dat men eigenlijk geen 
afstand wil doen van sommige zonden of een verkeerde levensstijl, ook al zijn deze het 
gevolg van bindingen of verslavingen. Het afwassen van zonde is één, maar het echt willen 
vrijkomen van zonde is iets anders. De bekering is dan nog niet volledig. 
 
Dat door de doop de macht van de zonde wordt verbroken is heel wezenlijk. Hiermee 
verschilt de geloofsdoop van andere dopen en/of wassingen, en wordt heel duidelijk dat de 
bijbelse doop een doop van wedergeboorte is. De macht van de zonde wordt afgesneden, 
zodat het nieuwe leven zich kan openbaren. 
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6. In de doop word je een nieuw mens 
 
 
In de doop wordt de macht van de zonde niet alleen verbroken, de oude mens sterft en de 
nieuwe mens wordt geboren, die eeuwig leven heeft. 
 

Rom 6: 3-9 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 
dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door 
de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij 
delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons 
oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons 
zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is 
rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat 
we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, 
niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 
 
1 Pe. 3:3-5 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods 
kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte 
erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd 
zeker geopenbaard zal worden. 
 
Tit. 3:4-7 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, 
openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, 
maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en 
de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze 
redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als 
rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we 
hopen. 

 
Het nieuwe leven begint nu. Door het geloof in Jezus Christus openbaart zich nieuw leven in 
de doop. Dit nieuwe leven zien we en ervaren we nu in geloof, en we proeven het al doordat 
we vernieuwd worden in ons denken en door de vervulling met de Heilige Geest. We leven 
echter in de vaste hoop dat door de dood van ons sterfelijk lichaam heen, we voor altijd 
zullen leven en zullen leven in verbondenheid en in relatie met God door Jezus Christus. 
 

Joh. 1:12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te worden. 
 
Gal. 3:26-27 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van 
God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus 
omkleed. 
 

We ontvangen nieuw leven niet door de doop maar in de doop. Geloof is de voorwaarde die 
ons gesteld wordt, maar de actie die hoort bij geloof is de doop. 
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7. In de doop identificeer je je met Christus 
 
 
Dit is wel het meest bijzondere aan de doop: In de doop identificeer je je met Jezus Christus 
zelf.  
 
Om dit goed te begrijpen moeten we het grote verhaal van de bijbel zien. God schiep een 
menselijke beelddrager van zichzelf: Adam. Door de zondeval bracht Adam echter de zonde 
en dood in de wereld.  
 

Rom. 5:12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de 
dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 
 
Rom. 5:14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, 
ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam 
de voorafbeelding van hem die komen zou. 
 
Rom. 5:17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des 
te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben 
ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus 
Christus. 
 

Door het verhaal van de bijbel heen, heeft God laten zijn dat hij de schepping niet heeft 
opgegeven en dat hij een nieuw begin maakt, door zijn beloften, door zijn wandel met 
personen (denk bijvoorbeeld aan Noach, Abraham en David) en zijn volk (Israël), met als 
doel de verlossing van en zegen voor heel de schepping. Het hoogtepunt van Gods 
handelen is in Jezus Christus. In Jezus Christus heeft God laten zien hoe de nieuwe mens 
als beelddrager van God er uit ziet (Heb. 1:3, Kol. 1:15). Jezus was zoon van God, maar 
tijdens Zijn aardse wandel heeft hij zijn Goddelijkheid afgelegd (Fil. 2:6-8). Jezus laat zien 
hoe de nieuwe mens er uit ziet. De nieuwe Adam, de mens zoals God voor ogen had. 
 
Door het geloof in Jezus Christus mogen we ons in de doop identificeren met Jezus Christus 
zelf. Dit betekent dat we ons mogen uitstrekken om die mens te zijn die God voor ogen had, 
niet vanuit eigen kracht maar door het werk van Jezus Christus en de kracht van de Geest, 
dat we vervuld met Gods geest zijn, dat we kinderen van God mogen zijn. De doop is een 
teken van vernieuwing van de mensheid. Die vernieuwing begint nu en zal door God volledig 
voltooid worden, in die hoop leven wij. 
 

Rom. 6: 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 
dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door 
de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 
 
Kol. 2:11-13 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de 
besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt 
werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, 
omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was 
dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met 
Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 
 
Gal. 3:26-27 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van 
God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus 
omkleed. 
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In de bijbel word je door de doop geïdentificeerd met de dood en opstanding van Jezus 
Christus in de doop. Op geen enkele ander manier of belijdenis. We ontvangen nieuw leven 
niet door de doop maar in de doop. Ook hier geld: geloof is de voorwaarde die ons gesteld 
wordt, maar de actie die hoort bij geloof is de doop. Geloof en doop zijn de twee kanten van 
dezelfde munt van de redding door wedergeboorte. Daarom zegt Jezus ook: 
 

Mc. 16:15-16 En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder 
schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, 
maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 
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8. Dopen is een opdracht van Jezus zelf 
 
 
Jezus zelf liet zich dopen. Niet dat Jezus dat nodig had of wedergeboren moest worden, 
maar omdat het Gods weg van de wedergeboorte van de nieuwe mens is, die Jezus zelf 
heeft ingeleid. 
 

Mat. 3:13-15 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes 
gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de 
woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' Jezus 
antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier 
Gods gerechtigheid vervullen.' 

 
Jezus noemt de doop de manier om Gods gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid is in 
deze bijbeltekst op te vatten als heelheid: De manier waarop God de dingen weer heel en 
recht maakt. God heeft de vernieuwing van de mens en de schepping op het oog. De doop is 
daar beeld van, vernieuwing van de mens. En zelfs Jezus, de zoon van God, die zijn 
heerlijkheid van God gelijk zijn heeft afgelegd, en mens is geworden, onderging deze doop. 
Na zijn opstandig werd de doop van Jezus ook volledig werkelijk zichtbaar toen hij zich in zijn 
verheerlijkte lichaam liet zien aan zijn discipelen. 
 
De weg die Jezus is voorgegaan en heeft ingeleid, mogen wij ook ingaan: de wedergeboorte 
in gaan, de doop ondergaan, waarin we het geloof in Gods heelheid zichtbaar maken in de 
handeling van de doop. 
 
Daarom geeft Jezus de doop als laatste opdracht aan zijn discipelen mee, net voor zijn 
hemelvaart. De doop is een instelling van Jezus zelf. 
 

Mat. 28:19 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
 
Mc. 16:15-16 En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder 
schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, 
maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 
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9. Wanneer laat je je dopen? 
 
 
De Bijbel is duidelijk over het tijdstip van de doop: De doop volgt op de bekering. 
 

Hand. 2:41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag 
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 
 
Hand. 16:32-33 ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen 
die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte 
hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 
 
Hand. 22:16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, 
terwijl je zijn naam aanroept." 

 
Wij hebben in onze tijd door theologie en dergelijke, gaten in de tijd laten vallen tussen 
bekering, de doop en het uitstrekken naar de Heilige Geest. Hierdoor ontstaan allerlei vragen 
over wel of niet behouden zijn, en of bepaalde zaken (zoals doop) nog wel nodig zijn. In de 
bijbelse tijd waren bekering, doop en vervulling met de Heilige Geest ineengesloten. Ze 
maakten deel uit van hetzelfde pakket. Je kon het één niet los zien van het andere. Dit is wat 
we nu als gemeente ook willen blijven vasthouden. 
 
Sommige mensen hebben moeite met de stap om zich te laten dopen, omdat ze zich niet 
goed genoeg voelen, en ze eerst nog zaken willen op ruimen. Dit kan soms een goed teken 
zijn, met name als er tijd moet worden ingeruimd om zaken op te ruimen en met dingen af te 
rekenen. Soms is tijd nodig om een bekering door te laten werken. Aan de andere kant is het 
gevoel van niet genoeg zijn heel bedrieglijk en gevaarlijk. Je zult uit jezelf namelijk nooit 
goed genoeg zijn. Daar is Jezus nu juist voor gekomen. Zijn genade maakt ons een nieuw 
mens, niet onze eigen inspanning of gevoel van rechtvaardigheid. In de doop openbaart zich 
het nieuwe leven, dat je uit jezelf nooit kunt bereiken. Als je vertrouwt op de Here Jezus en je 
leven aan Hem over geeft, mag het gevoel van niet goed genoeg zijn geen doorslaggevende 
rol van betekenis spelen als het gaat om de doop. 
 
De vraag zou kunnen spelen is: ben ik wel behouden als ik nog niet gedoopt ben? Deze 
vraag is te beantwoorden met dat God allereerst het hart aanziet (1 Sam. 16:7). Als mensen 
zich uit onwetendheid niet hebben laten dopen is er genade. 
 

1 Tim. 1:13 en 16 Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid 
gedaan heb, in ongeloof. … Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat 
Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot 
een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 
 
Hand. 17:30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, 
nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 
 
Hand. 3:17-19 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, 
evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al 
Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot 
inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking 
aanbreken. 

 
Er kunnen reden zijn waarom je je niet hebt laten dopen, bijvoorbeeld: Je wist het niet, je had 
een verkeerde theologie rondom de doop, of je zag de doop als een onbelangrijk symbool. 
Er is bij God dan tijd en ruimte om tot erkenning van de waarheid te komen, te onderzoeken 
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of het waar is. Maar als je de waarheid weet, dan moet je die volgen. Dan maakt 
gehoorzaamheid deel uit van je geloof. Als je weet dat de Bijbels doop waar is, is er geen 
sprake van onwetendheid. Dan is dopen de opdracht die je in gehoorzaamheid, in verlangen 
om Gods wil te doen, moet doen. 
 
In de vroege kerk zien we dat er een voorbereidingstijd wordt ingesteld voordat men over 
gaat tot de doop3. In deze voorbereidingstijd wordt onderwijs gegeven over de doop, vindt 
bevrijding plaats, en wordt tijd ingeruimd voor gebed en vasten. Sommige theologen zien dat 
ook al terug in de eerste Korinthebrief, omdat Paulus de gemeente te Korinthe heeft gesticht, 
maar toch weinig mensen heeft gedoopt (1 Kor. 1:14-16). De Bijbel zegt dat echter niet 
expliciet. En al zou er in Bijbelse tijd ook zo’n voorbereidingstijd zijn, dan is dat niet bedoeld 
om bekering en doop uit elkaar trekken, maar om het diepe belang van de doop te 
benadrukken. 
 

  

 
3 O.a. in de Didache, een vroegchristelijk document, gedateerd ca 120 na Chr. Hierin is een 
doopinstructie opgenomen met voorbereidingstijd met onderwijs en vasten. 
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10. Hoe zit het met de kinderdoop? 
 
 
Hoe verhoudt de bovenstaande doop (geloofsdoop) zich met de kinderdoop? Het is een 
vraag die we niet uitvoerig zullen behandelen, maar enkele kernpunten willen we hier wel 
benoemen. 
 
De eerste kinderdopen vinden plaats vanaf de tweede eeuw na Christus4. Aanleiding 
hiervoor was dat de doop erg belangrijk was in de vroege kerk, ze was het spilpunt van het 
christelijk leven. Zonder doop had men geen deel aan het avondmaal, en was men niet 
behouden als kind van God. Vanuit die overtuiging kwam vanaf de tweede eeuw de vraag op 
om zieke kinderen te laten dopen, zodat de doop hun eeuwig heil niet in de weg zou staan. 
Dit werd vanaf de tweede eeuw na Christus voorzichtig toegepast. De vraag ging echter 
verder en zo ontstond in de christelijke traditie de kinderdoop, die in de vierde eeuw volledig 
werd aanvaard. Dit had ook te maken dat het christendom een gelegitimeerde godsdienst 
werd binnen het toenmalige Romeinse rijk en daarna zelfs staatsgodsdienst werd. Door deze 
ontwikkelingen veranderde er veel in de kerk. Het christelijk geloof dat centrum van de macht 
werd, werd om andere redenen dan alleen het geloof aantrekkelijk. Dit had impact op de 
theologie. Zo werd naast de institutionalisering van de kinderdoop, bijvoorbeeld ook 
onderscheid gemaakt tussen de zichtbare en onzichtbare kerk en kwam de dubbele 
predestinatieleer (uitverkiezingsleer) in beeld5.  
 
Na de reformatie werd de kinderdoop ingebed in de verbondsleer. Daarin staat centraal dat 
God in de doop al Zijn genade aanbiedt. De zaligmaking is Gods werk. Dat de zaligmaking 
Gods werk is, is natuurlijk helemaal waar en heel belangrijk. Maar de doop daar beeld van 
maken doet geen recht aan het Bijbels getuigenis van de doop. De Bijbel zegt niet dat dat de 
betekenis van de doop is. Zij stelt juist dat de doop de persoonlijke reactie is op het in geloof 
aanvaarden van Gods genade in Jezus Christus. 
 
Het belangrijke onderscheid tussen kinderdoop en geloofsdoop is dat de kinderdoop uitgaat 
van geloof van de ouders en daardoor gekoppeld is aan de natuurlijke geboorte. De 
geloofsdoop gaat uit van het persoonlijk geloof en bekering, en is onderdeel van de 
wedergeboorte. De kinderdoop komt in de bijbel niet voor, in die zin dat kinderen op geloof 
van hun ouders werden gedoopt6. Ook was dat niet de bedoeling van de eerste kinderdopen 
in de vroege kerk. In de bijbel wordt de doop nadrukkelijk gekoppeld aan wedergeboorte en 
juist niet aan natuurlijke geboorte. 
 
Maar hoe zit het dan met behoud van kinderen? In de bijbel leren we dat wij moeten worden 
als de kinderen (Mat. 18:1-5, Mc. 10:15, Luc. 18:17), en lezen we dat kinderen het heil 
beërven (Mat. 19:14, Mc. 10:14-16, Luc. 18:16). Hier wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen kinderen van gelovige of niet-gelovige ouders. Jezus geneest kinderen en laat hen uit 
de doden opstaan, ongeacht of het Joodse ouders zijn, en of de ouders wel of niet geloven. 
God houdt van kinderen. Daarnaast is er een grote zegen wanneer kinderen opgroeien bij 
gelovige ouders, in een christelijk gezin, onder het gebed van de ouders en de zegen van 

 
4 2009. Ferguson, Everett. Baptism In the Early Church. Eerdman Publishing. Blz. 362-379. 
5 Zowel het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk en dubbele predestinatieleer zijn door 
Augustinus in de traditie van de kerk geïnstitutionaliseerd, en kwamen voort uit de nieuwe situatie, 
waarin niet iedereen die zei christen te zijn, dat ook daadwerkelijk hoefde te zijn. 
6 Wel zijn in de Bijbel zogenaamde gezinsdopen beschreven (Hand. 10:1-48, 16:32-34, 16:30-34, 
18:8), waar sommigen inlezen dat ook zuigelingen werden gedoopt. Dat dit gebeurde staat echter niet 
expliciet en niet impliciet beschreven. Het is juist veel aannemelijker dat bij de gezinsdopen geen 
zuigelingen werden gedoopt, maar alleen de volwassen leden van het gezin, inclusief dienstknechten 
en slaven. Dit omdat steeds wordt vermeld, dat het geloof werd aanvaard, of dat ze werden vervuld 
met de Heilige Geest, en vervolgens werden gedoopt. 
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God (1 Kor. 7:14), zij zijn geheiligd (dit betekent afgezonderd, maar betekent niet dat zij 
wedergeboren zijn). Wanneer in dat kader de ouders hun kinderen hebben laten dopen, kan 
dat voor die ouders een waardevol en zegenrijk teken zijn vanuit de christelijke traditie, net 
als het opdragen en zegenen van kinderen is. Deze kinderdoop mag echter niet in de plaats 
worden gesteld van de Bijbelse geloofsdoop, en mag de wedergeboorte (die elk mens nodig 
heeft) niet in de weg staan. 
 
Is het ondergaan van de geloofsdoop nadat ik als kind ben gedoopt geen overdopen? Het 
antwoord is: nee. De kinderdoop is geen doop van wedergeboorte. Als de eerdere doop 
geen geloofsdoop is dan is opnieuw dopen geoorloofd. In Handelingen 19 lezen we hierover 
als het gaat om de doop van Johannes. 
 

Hand. 19: 3-5 Hij vroeg: 'Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' 
antwoordden ze. Daarop zei Paulus: 'Johannes doopte de mensen om hen een nieuw 
leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na 
hem kwam, in Jezus.' Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam 
van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige 
Geest op hen neer… 

 
In het In deze geschiedenis is het van belang dat Paulus uiteindelijk de vervulling met de 
Heilige Geest op het oog heeft. Paulus heeft een verlangen dat sprake is van een volledige 
wedergeboorte die uitmondt in een diepe vervulling met de Heilige Geest. Dit zou ons 
verlangen moeten zijn, een verlangen om ons te bekeren, de geloofsdoop te ondergaan en 
vervuld te worden met de Heilige Geest, het bewijs van en het voorschot op het nieuwe 
eeuwige leven in Jezus Christus. 
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11. Leven na de doop: discipelschap 
 
 
Hoe ziet het leven na de doop eruit? De wedergeboorte geen eindpunt. Nou ja, wel van je 
oude leven natuurlijk. Maar de wedergeboorte is nog veel meer het begin van het nieuwe 
leven. Hoe ga je dat nieuwe leven vormgeven? Het levenslange proces waarin het nieuwe 
leven vorm krijgt in je leven, noemen we ”discipelschap”.  
 
De Here Jezus geeft de volgende opdracht aan zijn discipelen mee: 
 
Het woord ‘discipel’ (of leerling) houdt in dat er sprake is van een bewuste keuze om de Here 
Jezus daadwerkelijk te volgen op een manier die levens veranderend is. Jos Douma geeft de 
volgende omschrijving van discipelschap7: 
 

“Discipelschap is het leerproces van Gods kinderen waarin zij, geïnspireerd door 
Gods Woord en geleid door Gods Geest, in de context van hun dagelijkse 
omstandigheden, activiteiten en relaties, in groeien- de Christusgelijkvormigheid 
gehoorzaam zijn aan Gods geboden en ook anderen uitnodigen om Jezus te 
vertrouwen en te volgen” 

 
Een discipel (leerling of volgeling) van Jezus zijn heeft impact op ons hele leven, en is 
daarom veel te breed om in één hoofdstuk te noemen. Graag willen we wel enkele specifieke 
aspecten van discipelschap kort aanstippen: 
 
Het eerste aspect is identiteit. Als wedergeboren christen heb je een nieuwe identiteit 
ontvangen. Je bent in Gods gezin geplaatst. Je bent Gods kind geworden. Je mag God je 
vader noemen. Vaak zijn we ons te weinig van deze identiteit bewust, en proberen we alsnog 
Gods aanvaarding te verdienen, of voelen we ons buitengesloten wanneer we een misstap 
begaan. De waarheid is echter dat niets ons meer kan scheiden van Gods liefde. 
Discipelschap is groeien in je nieuwe identiteit, zodat je vanuit deze nieuwe identiteit je leven 
als christen kunt leiden, in plaats van dat je je identiteit probeert te bereiken door christelijk te 
leven. 
 

Joh. 1:12-3 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, 
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
 
Gal. 4:6-7 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon 
gegeven, die 'Abba, Vader' roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van 
God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. 
 
Rom. 8:15-16 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te 
leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen 
aanroepen met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods 
kinderen zijn. 
 
Ef. 1:5 en Hij (God) heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus 
Christus Zijn kinderen te worden 

 
Het tweede aspect is vrijheid: Door het geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus 
Christus en in de doop, ben je verlost en bevrijd van de macht van de zonde. Discipelschap 
is leren leven in vrijheid, waarin je de door jou ontvangen vrijheid uitleeft tot eer van God, en 

 
7 2014. Douma, Jos. Wat is discipelschap? Over: Jezus vertrouwen en volgen. Preekkracht 7-9-2014. 
http://www.josdouma.nl/plantagekerk/preekkracht/PreekKracht%2020140907leerdienst.pdf 
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waarin je ervoor waakt jezelf niet weer onder de macht van de zonde en zondige patronen te 
brengen. Soms is het nodig dat je je leven onder de loep neemt om te beoordelen of er geen 
zondige of wereldse patronen zoals, zonde, verslavingsgevoeligheid, 
onvergevingsgezindheid, lauwheid of bitterheid in je leven is gekomen. Het kan goed zijn om 
in het proces van of na de doop ook een proces van bevrijding en genezing in te gaan, 
waarin je leert om in gebed zondige patronen te doorbreken, en innerlijke genezing te 
ontvangen van de gevolgen van de zonde8 in je leven. Soms is het nodig dat je dit samen 
met andere broeders en zusters, of een pastoraal medewerker doet. Ook religieuze 
overtuigingen en regels kunnen je vrijheid ontnemen. Ook dit is een groot gevaar voor je 
wandel met Christus in vrijheid. 
 

Gal. 5:13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 
niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. 
 
Tit 2:14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons 
te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. 
 
Rom. 6:6, 7 en 14 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is 
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer 
slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde …  Laat de 
zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. 

 
Het derde aspect is de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is liefde. Discipelschap 
is leren een leven te leiden dat vol is en van de liefde van God. De vrucht van de Geest is 
opbouw van een liefdevol karakter en laat Christus door jouw leven zien. 
 

Rom. 5:5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (HSV) 
 
Gal. 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
 
Ef. 5:1 en 2 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de 
liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven 
als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (HSV) 
 
2 Pe. 1:5a en 8 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met … 
liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze 
Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 

  
Het vierde aspect is de werking van de gaven van de Geest. De gaven van de Geest zijn de 
specifieke gaven waarin God jouw leven wil bekrachtigen, zodat je in liefde een krachtige 
getuige van Hem mag zijn, en een dienstbaar kunt leven. Er zijn meerdere gaven en 
meerdere bedieningen, maar ze hebben allen tot doel de opbouw van de gemeente en de 
verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.  
 

1 Kor. 14: 1a Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest… 
 

 
8 Deze innerlijke verwondingen zijn veelal het gevolg van zonde. Dit kunnen zonden en zondige 
patronen in je eigen leven zijn. Ze kunnen echter ook het gevolg zijn van zonde van anderen, zoals 
generatie- of familiepatronen, gevolgen van wat anderen je hebben aangedaan etc. Deze 
verwondingen kunnen leiden tot verstoringen in de vorming van je identiteit, je beeld van en relatie 
met God, en je relatie met andere mensen. Het is belangrijk om hiervoor in gebed en overgave 
innerlijke genezing te ontvangen. 
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Het vijfde aspect is getuigend leven. Discipelschap is leren een levend getuige van Jezus 
Christus en Zijn evangelie te zijn. Dit getuigenis is persoonlijk, en geeft jouw persoonlijke 
geloof in en jouw persoonlijke relatie met God weer. Je getuigenis antwoord op vragen als: 
Hoe ben je tot geloof gekomen, wie Is Jezus voor jou? Hoe wordt jouw leven beïnvloed door 
je geloof? Jouw getuigenis mag blijken uit datgeen wat je zegt, en datgeen wat je (wel of 
niet) doet, hoe je omgaat met anderen etc. 
 

2 Kor. 3:3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt 
geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift 
maar in het hart van mensen. 

 
Het zesde en aspect is discipline. Het woord is discipline is afkomstig van discipel. Het 
betekent dat je doelbewust nieuwe structuren in je leven vormgeeft, waarin je leert om met 
de dingen van God bezig te zijn. Dit gebeurt door dagelijks tijd voor God apart te zetten in 
bijbelstudie, bijbelse meditatie en gebed9. 
 

Ps. 1:1a en 2 Gelukkig de mens …. maar vreugde vindt in de wet van de HEER en 
zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 
Ef. 6:18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf 
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 

 
Om na de doop het discipelschap een goede start te geven, raden wij elke dopeling aan om 
een discipelschapscursus of -raining te volgen, waarbij onder andere bovengenoemde 
aspecten worden behandeld. Dit geeft een goede basis voor je verdere geestelijke leven.  

  

 
9 Het gebed kent vele vormen en uitingen zoals dankzegging, voorbede, proclamatie, bidden in de 
Geest, schietgebedjes, tongentaal, aanbidding etc. 
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12. Leven na de doop: beproeving 
 
 
Het leven na de doop is niet altijd makkelijk. Jezus werd zelf, nadat hij werd gedoopt, geleid 
in de woestijn, waar Hij werd getest en waar de duivel hem probeerde te verleiden. Deze test 
had betrekking op zijn identiteit en loyaliteit: 
 

Mc. 1:12-13 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef 
hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te 
midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 
 
Mat. 4:1-3a Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door 
de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten 
had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u 
de Zoon van God bent…. 
 
Luc. 4:6-8 De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem 
die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik 
wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.' Maar Jezus 
antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem." 

 
Als zelf Jezus werd getest, moeten wij niet denken dat wij wel zullen worden overgeslagen. 
Testen, die ons geloof beproeven, horen bij het christelijk leven en maken ons sterker. God 
laat dat tot zekere hoogte toe in ons leven. 
 

1 Pe. 1:6-7 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd 
allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst - en zo 
verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 

 
De test van geloof zal onze identiteit als kind van God, en onze loyaliteit, als aanbidder van 
God, verdiepen. Vaak gaat dat gepaard met de constatering dat we steeds op een dieper 
niveau moeten overgeven aan de Here Jezus, dat we ons er steeds meer van bewust van 
worden, dat we niet kunnen leven uit eigen kracht, maar dat we alleen maar leven uit 
genade. Het zal ook een diepe zekerheid met zich meebrengen dat heel ons leven in de 
hand van God is, en Hij zijn doel in ons leven zal volbrengen. 
 

Rom. 38-39 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 
Het volhouden in beproeving en volharding werkt diep geloof en liefde uit. Daardoor wordt je 
leven steeds meer en meer op Jezus gericht, en geeft je overwinning en zekerheid: 
 

2 Pe. 1:8, 11: Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze 
Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. … Als u dit alles doet, komt u 
nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige 
koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. 
 
Op. 3:5 Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek 
van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader 
en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." 
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13. Nabeschouwing: wat aarzel je nog? 
 
 
In Handelingen 22 in vers 16 wordt de pasbekeerde Saulus opgeroepen met: “Wat aarzel je 
dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept”. We 
zien in deze opdracht aan de Saulus drie belangrijke elementen van het volgen van Jezus in 
de doop: 
 
Wanneer je God wilt volgen, zul je voorbij je eigen aarzeling moeten komen. Wanneer Hij je 
roept iets te beginnen, iets te zeggen, iets te geven of iets te doen, dan kun je aarzelen. Dat 
is normaal. Echter, in het volgen van de Here Jezus moet je voorbij je eigen aarzelingen 
treden. Als je doorbraak wilt in je geloofsleven, dan kun je niet langer aarzelen om je te laten 
dopen. Of je geeft je over aan je eigen aarzeling, of je geeft je over aan de Here Jezus. 
 
Ook moet degene die gedoopt wordt hier zelf voor moet kiezen: “sta op, laat je dopen”, 
“terwijl je zijn naam aanroept”. Degene die gedoopt wordt is degene die de naam van de 
Here Jezus uitroept. 
 
De doop is niet vrijblijvend, maar vraagt om antwoord. We worden opgeroepen om vanuit 
geloof te gaan leven, en dat geloofsleven begint bij de doop. Daarom is ook voor jou de 
oproep: “Sta op, en laat je dopen!”  
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